
Opening
Dit is de speech van Wiebe met hier en daar wat wijzigingen, wat was het 
moeilijk om jullie stil te krijgen en wat vond ik het fijn om jullie de dag in te 
loodsen!

Openingswoord

Welkom allemaal!

Gisteren was hier een normale schooldag
Niets wees erop dat er een reünie op komst was.
Een oudere man die de 6- filmde verraadde wat er in de planning zat. 
Ik sprak hem aan met “jij moet een oud intern zijn” Het bleek Geert Cuppen te 
zijn, een Christoffelganger.
Later die dag zag ik een fotograaf die ook de focus op de 6- had en ik zei 
“jij bent vast intern nummer 2”.
Het bleek Freek Kroymans te zijn die incl. jet lag uit Australie kwam.

Pas toen ik gisteravond op dit podium bezig was met voorbereidingen besefte 
ik wat een hoeveelheid lege stoelen vandaag gevuld zouden gaan worden: 

● Dit gaat een bijzonder evenement worden 
● Op de enige plaats die daar echt geschikt voor is 
● Met een opkomst die bijzonder ver boven ieders verwachting is 
● Na een bijzonder lange tijd op 
● Een bijzonder mooie dag.
● Ik zie slechts bijzonder stralende en vrolijke gezichten

Het is geweldig dat wij elkaar hebben gevonden maar voor we verdrinken in 
het feestgedruis vraag ik jullie een moment stil te staan bij alle mensen die er 
vandaag niet bij kunnen zijn.

● Laten we hen die ons ontvallen zijn vooral niet vergeten.
● Daarnaast hebben Liesbeth en ik toch af en toe wel enorm emotionele 

mailtjes ontvangen van mensen die te ziek zijn om te komen.

Mededelingen
Rutger Murray heeft ons laten weten niet te komen omdat hij vandaag zijn 
zilveren huwelijksjubileum viert. Kaart ligt bij Ghislaine, zet je naam erop als je 
dat wil.

John Rijnen is er niet omdat zijn zoon vandaag in het huwelijk treedt
Gerd Leers, de burgemeester van Maastricht, heeft afgezegd vanwege 
ambtsverplichtingen. Hij brengt hartelijke groeten over evenals de beste 
wensen voor ons allemaal.

Eric van Lanschot kan er vandaag niet bij zijn omdat zijn zoon vandaag zijn 



verjaardag viert. Een andere jarige is Harald Kallenbach. Zijn er meer 
aanwezigen die vandaag jarig zijn? Harald, kun je even op je stoel gaan staan? 
[feliciteren, zingen]

Michel van Eersel is speciaal voor de reünie uit de VS overgekomen. En er zijn 
meer mensen die een lange reis hebben afgelegd zoals Robert Vinck uit 
Curaçao, Freek Kroymans uit Australie, Hub Brouwers en Guilaume uit Spanje, 
bij ons beter bekend als Giel de Bode, Luciano Jannelli uit Zwitserland, de 
Sengalrayans uit Italie, Frans Spauwen uit Griekenland, Wim Peijnenburg uit 
Frankrijk, diverse Oosterburen, diverse fiscale vluchtelingen uit Belgie en ten 
slotte Herman Drenth van de Heinsbergerweg 64a uit Melick. Van sommige 
buitenlanders vind ik het uiterst merkwaardig dat ze om en nabij de 15e zeer 
toevallig voor zaken in Nederland zijn: extra welkom!

Velen die er vandaag niet bij konden zijn wensen ons een fijne dag. Ik noem er 
enkelen: PaulLeBlanc PeterSteinberg AndySpaan verder Dirk, Jeroen en Maurits 
van Wassenaer die een familiegebeuren vandaag hebben, Karel van Nunen die 
door trieste omstandigheden moet afhaken maar ons een fijne dag wenst. John 
Arts wenst ons veel plezier, Arjan van de Donk die door een ziektegeval niet 
kan komen en werkelijk teveel mensen om op te noemen.

Ook een enkele extern is begaan met het initiatief. Ik noem een Frank Riswick 
van wiens moeder ik nog les heb gehad en die nb op onze eigen site 
klassenfoto's zet en teksten verbetert. Extern Jean Jacobs die in 1954 
eindexamen HBS deed wenst ons een geslaagde reünie met goed weer en veel 
oude en goede herinneringen. 

Woord van dank
Omdat er straks geen tijd voor is... 

• School voor enthousiasme en entourage, bijzonder SP, OPA, congierges, 
Rose, Marlies richter Ton van Haren Dhr. Feit en Dhr Schmitz. Ik wil woord 
niet te veel gebruiken geen tearjurking maar eveneens ontroerend 

• De commissie: Ria, Jean, alle drie de Pauls (dat was lekker verwarrend) 
en Jos 

• Alle mensen die hebben geholpen met zoeken, die verhalen en foto's 
geplaatst hebben, af en toe een hart onder de riem staken. de Bertels de 
Arthurs de Theos en de Freeks 

• Alle mensen waar we complimenten van kregen
• Dank voor onze ouders omdat ze ons een rottijd bezorgden maar ons ook 

lieten kuiten! Maar ook dank aan de leerkrachten die zich soms 
ontfermden (daarbij vertelde ik over de 90-jarige Ank Goossens die als 
een surrogaat moeder handelde, waarvoor jullie applaudisseerden 
waarbij ze glunderde en genoot van het verdiende moment).

• Jullie allemaal omdat je je verleden niet verloochent en allemaal 
bijdragen aan een waanzinnig gezellige dag 

• Het buurmeisje 
• Mijn gedachten zijn ook vaak uitgegaan naar de mensen die helemaal 

niets meer met die tijd te maken wilden hebben. Laten we hun daar niet 
op afrekenen.



Huishoudelijk
● Niet roken binnenshuis

● EHBO, de post in de hal waar je binnenkwam.

● OPA: de jongens die toch wel serieuze montages doen zijn er vandaag 
ook. Ze hebben een chatbox waar je een videoboodschap kwijt kunt in de 
foyer. Maak daar naar behoefte gebruik van.

● Wat betreft de foto's: Ghislaine heeft een laptop met een extra schijf 
waar we alles op kwijt kunnen. Zij zwerft hier in de buurt rond en kun je 
haar niet vinden dan bel je haar maar, zie nummer op voorkant boekje.

● Bel (een hele luxe tegenwoordig): volgende programmapunt

● Vooral bij de groepsfoto's is jullie medewerking vereist, zie ook het 
programmaboekje

● Als je transport nodig hebt dan kun je contact opnemen met Jan Thys , 
zie nummer op voorkant boekje.

● Als je bij de borrel spreektijd wil - en we hopen dat velen zich aanmelden 
- spreek dan Liesbeth of mij aan

● Verder heb ik nog een persoonlijke schuld in te lossen waarvan ik graag 
wil dat jullie getuige zijn

Pap
Graag wil ik dat papa even op het podium klimt...

...

De beste man heeft de prachtige bloemstukken gemaakt maar er is nog iets. 
Als je op de site mijn bladzijde raadpleegt dan kom je tot de ontdekking dat hij 
ooit heeft gezegd: "er komt geen verliefde intern door de deur zonder een fles 
cognac en een kist sigaren".

Daarom grijp ik deze gelegenheid aan om die schuld in te lossen

(gordijn weg, Wiebe pakt doos en fles en geeft hem aan pap)

Tja, en nu?

We hebben een probleem pa, jij mag het namelijk niet meer hebben en die 
jongens daar hebben gigantische dorst.

Hou goed vast wat ik je heb gegeven en de rest gaan we nu uitdelen.

Enige coördinatie is nu gewenst

Mensen van de voorste tafels geven de spullen door naar achter zodat er op 
iedere tafel 5 flessen, een pakket glazen en twee bundels sigaren staan. 
Schenk daarna de glazen in zodat we een gezamenlijke toast uit kunnen 
brengen op een geslaagde dag.

Heren, proost, op een bijzondere dag en een goede gezondheid!

Geniet van je glaasje, hiermee besluit ik, als je klaar bent kun je je in de foyer 
vervoegen om aan de lunch te beginnen.


	Opening
	Openingswoord
	Mededelingen
	Woord van dank
	Huishoudelijk
	Pap


